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Vraag het aan Morya

‘Ik doe het voor God’

“Durf je open te stellen voor God in je werk. Als je je werk durft te doen voor
God, dan zal je God ook ontmoeten in je leven en dat is heel belangrijk.

Je kan bijvoorbeeld bidden tot God of je kan je werk offeren aan God of aan
de Goddelijke Moeder of je kan het doen voor God op een manier dat je
weet: ‘Hij ziet me, Hij houdt van me, want ik doe het voor Hem, voor Haar.’

Doe het dan niet omwille van een bepaald resultaat, in ruil voor een of
andere tegenprestatie van God. Het is geen handel, het is geen transactie,
het is: ‘ik doe het uit liefde omdat God liefde is en omdat ik de liefde wil

leren kennen.”

oy

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 3: Mens en maatschappij”
(uit hoofdstuk 7: “Open komen voor de goddelijke wereld’) © Mayil.com
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